Zang reis UK 27-30 December 2023

Rochester-Norwich-Bury St.Edmunds-Brentwood

Telefoonnummer Koorhuys tijdens de reis: 06-13841275

Programma:

27 december:

Om 6 uur vertrekken we met een luxe touringcar vanaf Station
Baarn naar Calais om dan via de Tunnel de oversteek naar
Folkestone en Rochester te maken. Kasteel en kathedraal
domineren hier de skyline, kleine staatjes brengen ons in
engelse sfeer. Na wat vrije tijd hebben we een repetitie,
gevolgd door onze eerste Choral Evensong. Daarmee treden
we in ruim 1000 jaar oude sporen, onder een 1000 jaar oud
gewelf. Na de viering rijden we naar Norwich, waar we ons
comfortabele hotel aantreffen en een welkomstdiner wacht.

28 december:

Deze dag staat geheel in het teken van middeleeuws Norwich,
met haar 2 kathedralen: de Anglicaanse met imposante toren,
Normandische bouw, kloostergangen, tuinen en poorten en
de RK die iets buiten de stadsmuren even indrukwekkend is,
maar een stuk jonger en iets bescheidener. De binnenstad van
Norwich is geweldig bewaard en een feest voor liefhebbers
van geschiedenis. Vandaag hebben we een repetitie in de RK
Kathedraal en een Choral Evensong met repetitie in de
Anglican Cathedral. De verdere avond is vrij in te vullen, ons
hotel is praktisch en dicht bij het centrum gelegen.

29 december:

We checken vanmorgen uit, beladen de bus met onze bagage
en rijden naar het charmante marktplaatsje Bury St.Edmunds.
Dit stadje was ooit een centrum rond een onvoorstelbaar
grote abdij, waarvan de resten nog altijd te zien zijn in de
vorm van ruines, oude poorten en de huidige Kathedraal en
naastgelegen St.Mary’s Church, beide onderdeel van de
geruineerde abdij. We geven vandaag een informeel concert in
de kerk en zingen onze laatste Evensong in de Kathedraal. De
avond is vrij in te vullen. Leuk weetje: de kleinste pub van
Engeland, the Nutshell, ligt aan de Highstreet...

30 december:

Vandaag weer naar Nederland, maar zover is het nog niet!

Na het uitchecken en beladen van de bus, reizen we naar
Brentwood. Daar vinden we een bijzondere kathedraal met
een zeer fraaie akoestiek, waar we een finale aan onze reis
mogen geven in de vorm van een concert. We mochten hier al
vaker zingen en steeds was het een muzikaal feest en werden
we gastvrij ontvangen. We rijden naar Folkestone om, via de
tunnel, rond 23 uur in Baarn aan te komen: tijJd om achterover
te leunen en na te genieten van alle beelden en indrukken...

Exacte tijden en afspraken worden tijdens de bustritten gedurende de reis gecommuniceerd.



